
MAANDAG                                        3 april 
                                                   

 
 

-  Bijbellezing:  Matteus 2, vers 1-18 (NBV21) 
 

- liedsuggesties:  
 
liedboek 2013:  
482: Er is uit 's werelds duistere wolken 
480: Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis 
566 (a) Midden in de dood 
 
 
 

- Luisterlied:  
     Sela: Maria had je door  

https://www.youtube.com/watch?v=3Co2ZSZuX8c  
   

                              
                    

https://www.youtube.com/watch?v=3Co2ZSZuX8c


 
- Gedicht: Gedachten aan Bethlehems stal 
 

De nacht was stil, de herders waakten 
een ster stond helder aan de lucht 
Engelen zongen, mens en dier ontwaakten 
de wereld slaakte een verlichte zucht 
De Heiland was hen nu geboren 
daar in die kleine Bethlehems stal 
Engelenbazuinen lieten het horen 
dat Hij eens Israëls Koning wezen zal. 
 
Reeds toen duurde de vrede slechts even 
Herodus vreesde voor Zijn macht 
hij ontbrandde in een vruchtloos streven 
heeft de kinderen in Bethlehem omgebracht 
Hij wilde toen reeds Jezus doden 
was slechts op eigen eer en roem gericht 
duldde geen andere koning der Joden 
maar ontving toen van de wijzen dat bericht. 
 
 
 
 

 
Al heel snel was die stille nacht vergeten 
Die nacht daar in Efraïms stille veld 
Niemand wilde meer van het wonder weten 
Door de engelenkoren toen verteld 
Jezus werd verguisd, gehoond, gepest 
al stond men door Zijn wonderen versteld 
werd Hij weer door de farizeeën getest. 
 
Jezus bracht niet wat men toen verwachtte 
Hij was niet de aardse koning in Israël 
En al speelde men toen met die gedachte 
Hij weigerde en waarom?  
Dat weten wij nu wel 
Maar de mensen waren toen “des duivels” 
want Koning Jezus deed niet hun wil 
hun verontwaardigde reacties waren hels 
doodden Hem aan ’t kruis, nu is deze zaterdag 
zo stil. 

 
Egbert Jan van der Scheer 
www. gedichtensite.nl

 
 
 

.   
- Doven van de eerste kaars 
 
- We verlaten in stilte de kerkzaal      
 
 

  



 

   

 

DINSDAG                                    4 april 
                                                   

 
 

 

-  Bijbellezing: Matteus 4, vers 1-11 (NBV21) 
 
- liedsuggesties:  

psalm 26: vers 2, 6,7,8,11 
liedboek 2013: 539 (Jezus, diep in de woestijn) 
liedboek 473: 1,2,5 - Neem mijn leven, laat het Heer 
Op Toonhoogte 150: Heer, U bent mijn leven 

 

- Luisterlied:  
https://www.dehenkieshow.nl/idee/veertig-dagen-in-de-
woestijn-lied-van-simon-en-zo 
 
    
  

                            
                   

https://www.dehenkieshow.nl/idee/veertig-dagen-in-de-woestijn-lied-van-simon-en-zo
https://www.dehenkieshow.nl/idee/veertig-dagen-in-de-woestijn-lied-van-simon-en-zo


 

   

 
- Gedicht 1: De verzoeking in de woestijn     

 

En Jezus werd geleid naar de woestijn. 
Om daar,  in alle rust met God te spreken. 
En zo, in dit ultieme samenzijn, 
verstreek de tijd … de dagen werden weken! 
 
Maar  waar een mens oprecht zoekt naar Gods wil, 
met vasten, verootmoediging, gebeden, 
daar zit de tegenstander ook niet stil, 
om er zijn duist’re plannetjes te smeden. 
 
Na veertig dagen, ’t leek een eeuwigheid, 
kwam weer de drang bij Jezus om te eten. 
Wat eigenlijk, na zulk een lange tijd, 
wel zonder meer, een wonder toch mag heten. 
 
En Satan appelleert aan dit gevoel: 
“Ach, ga toch van die stenen broden maken.” 
God dank, zijn woorden misten hier hun doel. 
Niet één er van wist onze Heer te raken. 
 
 
 
 

 
Dus bleef de vijand onvermoeid in touw. 
Beloofde Hem ook schatten, koninkrijken, 
als Hij hem, Satan slechts aanbidden zou. 
Maar Jezus wist ook nu weer van geen wijken. 
 
“Indien Gij zijt Gods Zoon,” ging Satan voort, 
“Spring van de tempel, durf het toch te wagen! 
Want staat er niet geschreven in Gods Woord, 
dat eng’len U op handen zullen dragen?” 
 
Maar Jezus, Hij bezweek niet voor die list. 
werd niet in ’t minst erdoor in ’t nauw gedreven. 
Elk argument als ’t ware wéggewist 
met deze woorden: “Zie, er staat geschreven …” 
 
En op het laatst liet Satan Hem toen gaan. 
Zweeg eindelijk die zoetgevooisde stem. 
Want Jezus had de proef glánsrijk doorstaan. 

En eng’len kwamen en zij dienden Hem … 

                       © Maria Riksten-Brouwer 

 

Gedicht 2:  Twijfel  
Alle dagen in mijn leven,  

kom ik de satan tegen,  

hij praat op mij in: 

“Wat heeft jouw leven voor zin. 

 

Ik kan je zoveel moois geven, 

dan ga je pas echt leven,  

bij mij heb je echt vrijheid,  

die ben je bij God nu kwijt. 

 

Geniet nu toch van het leven,  

want dat duurt maar even,  

kom en doe mee met mij,  

en je bent altijd vrolijk en blij”. 

 

Dan bid ik: “Jezus wees mij nabij,  

en wijk toch niet van mijn zij, 

leer mij zo Uw wegen gaan,  

en voor mij de duivel verslaan. 

 

Jezus, help mij ik kan het niet alleen,  

help mij er steeds weer doorheen”. 

De Heere keek mij vol liefde aan, 

en zei: ”Ik zal altijd met je meegaan”. 

 

Janneke Troost 
                                                                                     
www. gedichtensite.nl 
 
 
 

- Doven van de tweede kaars 
- We verlaten in stilte de kerkzaal     - 



 

   

WOENSDAG                                                                        5 april  
                                                   

 
 
 

 
-  Bijbellezing:  Matteüs 12, vers 1-14 en 22-28 (NBV21) 

 
- liedsuggesties:  
Psalm 27:1,3   – verzet je niet, zoals een paard dat doet (NPB) 
Psalm 56: 1,2  -  Mijn God, de vijand drijft me in het nauw. (NPB)
Psalm 71: 1,2 -  Ik schuil bij U met al mijn zorgen. (NPB) 
 
Liedboek 473: Neem mijn leven, laat het Heer 
 
- Luisterlied: Sela  Hard geslagen, vastgenageld 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I  

  

                                      
                     

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I


 

   

- Gedicht: Jezus en de farizeeërs 
 
De farizeeërs kwamen bij Jezus staan,  
om met Hem in gesprek te gaan, 
je kon geen rechtvaardige wezen,  
als je zoals Jezus ging leven,  
Hij zocht contact met zondaren, 
en at zelfs ook nog met tollenaren. 
 
Dan vertelt Jezus een gelijkenis,  
van een schaapje dat verdwaald is, 
de andere schapen laat Hij in de stal,  
Hij roept het schaap en zoekt overal, 
totdat Hij het schaap gevonden heeft,  
en samen vieren ze daarna feest. 
 
De farizeeërs waren rechtvaardig en goed, 
ze wisten precies wat wel en niet moest, 
en keken op andere mensen neer, 
ze waren slecht en zondigden steeds weer, 
zij wisten het juiste voorbeeld te geven,  
en waren een voorbeeld voor ieders leven. 
 
Laten wij niet zoals de farizeeërs leven,  
dat we ook een herder mogen wezen,  
de reddingsboei daalde voor jou neer,  
vertel aan een ieder van de Heer,  
de reddingsboei is voor iedereen,  
die op Jezus de Verlosser ziet alleen 
                                                                        Janneke Troost 

 
 
 
Doven van de derde kaars 

 
-  We verlaten in stilte de kerkzaal     - 
 
  



 

   

 
DONDERDAG                                   6 april 

                                                   

 
 

-  Bijbellezing:  Matteus 26, vers 36-45 (NBV21)
 

- liedsuggesties:  
 
Psalm 42: Maar de Heer zal uitkomst geven (OB) 
Psalm 54: 2 – U, God, mijn helper sta mij bij (NPB) 
 
Liedboek 2013: 408 B Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt 
 
Weerklank 148: ’t is middernacht en in de hof 
 
Sela: Gethsemané 
Sela: Leer mij, o Heer uw lijden  
 
- Luisterlied:  

 
Liedboek 2013: 408B Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/408b-lam-gods-dat-de-

zonden-der-wereld-wegdraagt-ordinarium-ignace-de-sutter--1_1_7_2 

                                  
                           

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/408b-lam-gods-dat-de-zonden-der-wereld-wegdraagt-ordinarium-ignace-de-sutter--1_1_7_2
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/408b-lam-gods-dat-de-zonden-der-wereld-wegdraagt-ordinarium-ignace-de-sutter--1_1_7_2


 

   

- Gedicht:  Zijn lijden

Jezus sprak en profeteerde 
dat Hij veel zou moeten lijden, 
door heidenen en Schriftgeleerden. 
 
Zij zouden Hem bespuwen, 
Hem binden en bespotten. 
De zweep zou men niet schuwen. 
 
God zelf gaf aan hen die macht 
want alles wat profeten schreven, 
moest aan Hem worden volbracht. 
 
Hij wist wat Hem te wachten stond: 
veroordeeld tot de dood aan 't kruis, 
onwettig, ongegrond. 
 
Vrijwillig zou Hij alles ondergaan; 
het leed, de kruisgang en de pijn; 
maar dan, dan zou Hij opstaan. 
 
Zijn volgelingen voelden 't verdriet. 
Maar wat bedoelde toch de Meester? 
Zij verwerkten het niet. 
 

Zij konden het maar niet doorgronden. 
Het leek zo vreemd en tegenstrijdig. 
Hun Heer was toch door God gezonden? 
 
Jezus had hun uitzicht willen geven, 
vóórdat de kruisiging geschiedde. 
Hij wees er immers op, dat Hij zou leven? 
 
Zoals Hij sprak, zo is 't gegaan: 
het wrede kruis, de dood. 
Hun hele wereld leek vergaan. 
 
Maar toen is Jezus opgestaan. 
Hij overwon de dood. 
Zoals Hij sprak, zo is 't gegaan. 
 
Als zij zijn Woord hadden bewaard, 
in diep en kinderlijk geloof, 
dan was de wanhoop hun bespaard. 
 
O Jezus, diep bewogen, 
Gezondene van God. 
Wij willen U verhogen. 

Lies Land    Uit de bundel: Gods telelens 
 
 
 
- Doven van de vierde kaars 

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal     
  



 

   

   GOEDE VRIJDAG                              7 april 
 

 
 
 

-  Bijbellezing:  Matteus 27, vers 34-50 (NBV21) 
 

- liedsuggesties:  
 

psalm 3:1  O. Heer, mijn vijand staat (NPB)  
psalm 22:1,3,4 en 7 Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij (NPB) 
 

liedboek 1973:  392: Blijf mij nabij 
Liedboek 2013: 189: Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 

        589A: o, lichaam van het Woord 
        187: Daar gaat een lam en draagt de schuld  

 

Opwekking 614: Zie hoe Jezus daar loopt 
Opwekking 775: Bij het kruis 
Hervormde Bundel 1938 lied 46: Als ik in gedachten sta 
Sela: Zie hoe Jezus lijdt voor mij 

 

 

                                      
                   



 

   

 

- Luisterlied:  
 

Zie het lam: https://www.youtube.com/watch?v=exSjQ_PzwTQ 
Daar aan het kruis https://www.youtube.com/watch?v=cVtix7J77tU 

 
 
- Gedicht: En zij kruisigden Hem. . 
 

Er staat een kruis op Golgotha...  

Het trotse resultaat 

van anti-godd'lijk machtsvertoon  

en tomeloze haat. 

 

Er lijdt een mens op Golgotha...  

Straks buigt Hij stervend 't hoofd  

en dan is bij de Zoon van God  

de levensvlam gedoofd. 

 

Er straalt een licht op Golgotha... 

Het offer is volbracht! 

Gods liefde heeft getriomfeerd;  

de zonde is ontkracht! 

 

Er zingt een lied op Golgotha...  

Reeds zwelt het juichend aan  

omdat de deur naar 't Vaderhart  

wijd open is gegaan. 

 

Er gloeit weer hoop op Golgotha...  

De smart en schande wijkt 

en 't kruis wordt tot een gloriekroon: 

God heeft zijn doel bereikt! 

 
- Doven van de Paaskaars 
 
 
-  We verlaten in stilte de kerkzaal      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=exSjQ_PzwTQ
https://www.youtube.com/watch?v=cVtix7J77tU


 

ZATERDAG                 8 april 
                                                   

 

  
 

-      Bijbellezing:  Matteus 27, vers 62-66  (NBV21) 
 

- liedsuggesties:  
 

Zingende Gezegend 152: Die in de kribbe lag is koning 
Liedboek 650: De aarde is vervuld 
Weerklank 165 (a): Christus in het graf geborgen 
 

Opwekking 263: Er is een Verlosser 
Opwekking 400: Liefde was het 
Opwekking 554: meer dan ooit 
Opwekking 832: Jezus overwinnaar 
 
Sela: een toekomst vol van hoop 
 

                               
                        



 

   

- Luisterlied:  
Afrikaans overwinningslied 
https://www.youtube.com/watch?v=upzKlnP9bC0 

 
-   Gedicht:  

ik weet wel dat ze mij nog steeds 

bedreigen,  

maar nu ik sterf komt niets er meer op 

aan.  

Nu wil ik zeggen wat ik moest verzwijgen,  

dan kan ik rustig tot mijn vaad'ren gaan. 

 
Ik stond op wacht, met andere soldaten,  
bij 't graf van Jezus, die gekruiste Jood.  
We hielden 't graf voortdurend in de 
gaten,  
al wist ik niet waarom, want Hij was dood. 
 
Wel scheen 't dat Hij gezegd had bij Zijn 
leven  
dat Hij weer op zou staan vanuit het graf,  
maar op z'n minst vond ik het overdreven  
dat een Romein gehoor aan zoiets gaf. 
 
Zo'n nacht duurt lang, ik stond mij te 
vervelen,  
en hoopte heim'lijk op een 
zwaardgevecht.  
Er was een kans dat men het lijk zou 
stelen:  
dit had de commandant althans gezegd. 
 
Maar er gebeurde niets, tot het begon te 
dagen.  
Nog weet ik niet wat er nu eerder was:  
het vallen van de steen, of het gedragen  
geluid van duizend voeten op het gras. 

De grond bewoog, alsof de aarde zuchtte.  
Een bliksemflits! Een donderslag 
weerklonk. 
Ik zag nog dat de andere wachters 
vluchtten  
maar ik keek naar de open grafspelonk. 
 
Hij kwam, en lichtte als het ochtendgloren  
en als een bloem die juichend opengaat.  
Hij was volmaakt, als uit Gods schoot 
geboren,  
Zijn ogen blonken als de dageraad. 
 
Toen ging ik heen, maar in de stad 
gekomen  
geloofde men geen woord van mijn 
verhaal.  
Men smaalde dat Zijn lijk was 
weggenomen  
terwijl wij wachters sliepen, allemaal. 
 
Men bood mij geld, als ik dit rond wou 
strooien:  
dat ik gedroomd had ginder bij het graf.  
Voor geld ging ik mijn eer te grabbel 
gooien,  
maar van die Jezus kwam ik nooit meer 
af. 
 
Ik weet het, het was laf dat geld te kiezen  
en met een leugen 't leven door te gaan.  
Nu echter heb ik niets meer te verliezen,  
nu zeg ik het: Toch is Hij opgestaan! 

 
-    We verlaten in stilte de kerkzaal    

https://www.youtube.com/watch?v=upzKlnP9bC0


 

   

PAASZONDAG                                 9 april 

 

 
 
- Bijbellezing:  Matteus 28, vers 1-8 (NBV21) 
 
- Liedsuggesties:  
 

Gezang 219: 1, 2 en 5 (Zing ten hemel toe) 
Gezang 213: 1-6 (Lof zij God in de hoogste troon) 
Gezang 215 (Christus onze Heer verrees) 
Gezang 221: 1 en 2 (Wees gegroet) 
Opwekking 44 (Geprezen zij de Heer) 
Opwekking 213 (U zij de glorie) 
Opwekking 764: Zegekroon 
 
Juicht, Hij is verheerlijkt (Sela) 
U zij de glorie (Sela) 
Hij is Koning (sela) 
Glorie aan God (sela) 
 
Weerklank 180: nu graf en steen getuigen 

                              
                    



 

   

 
 
- Gedicht: Pasen, een nieuw begin 
 
Pasen is: opnieuw beginnen.  
't Oude is voorbijgegaan!  
Elke dag aan waarde winnen,  
want de Heer is opgestaan! 
 
Pasen is: je handen heffen  
naar een open hemelpoort.  
Opstaan in een blij beseffen,  
dat de nieuwe morgen gloort. 
 
Pasen maakt van sterven: Leven.  
Hij, die zelf Zijn graf ontsloot,  
heeft de duisternis verdreven;  
overwon de macht der dood. 
 

Pasen is: nog even wachten 
op een blij ontmoetingsfeest; 
al Gods kinderen eendrachtig 
rond Vader, Zoon en Heil'ge Geest. 
 
Pasen dat is: openspringen  
als een rijpe korrel graan.  
Pasen dat is: juichend zingen  
dat de Heer is opgestaan! 
 
Jelly Verwaal 
 
 
 

 
 

 

 

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten 
 
1e Paasdag     ….kerk,            09.30 uur ds……………………………  
                                                  17.00 uur ds. ……………………….… 
 
2e Paasdag 
 

WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN 


