
Maandag  21 maart 2016  
 
Hosanna!!   -  Jelly Verwaal 

 

Men komt Hem juichend tegemoet. 

Men zwaait Hem toe met twijgen. 

Maar Hij …, Hij weet maar al te goed 

dat straks hun tong zal zwijgen. 

 

Gezegend is de man die komt! 

Hosanna in de hoge! 

De mensenmassa, saamgedromd, 

begroet Hem opgetogen. 

 

De weg is voor Hem geplaveid. 

Nóg is Hij Heer der Heren. 

Maar wie nú mantels voor Hem spreidt 

zal straks zich ván Hem keren. 

 

Men rukt de takken van de boom. 

Men spant Hem erebogen. 

Maar ’t volk, nú juichend saamgestroomd, 

kent straks geen mededogen. 

 

Hun vreugde kent geen grenzen meer. 

Intens, met ied’re vezel, 

bejubelen zij Hem als Heer: 

’t Lam, rijdend op een ezel. 

 

  



Dinsdag 22 maart 2016 

 
Pilatus   - Jan Mul 

 

Waarom komt gij met deze mens tot mij? 

Veroordeel zelf hem naar uw wet; 

ik ben het niet, die ’t u belet. 

Zij lijken wel vervuld van razernij. 

 

Ik vind beslist geen schuld in deze mens; 

wat heeft hij toch voor kwaad gedaan? 

Ik gesel hem en laat hem gaan. 

‘k Voldoe dan toch ten dele aan uw wens. 

 

Wilt u de hand dan aan uw koning slaan? 

Ik laat u kiezen, zegt het mij, 

of Jezus, of Barabbas vrij. 

Die keuze lijkt mij snel genoeg gedaan. 

 

Wat wilt gij dan dan ik met Jezus doe? 

Ik geef hem over aan uw wil, 

ik ben onschuldig, zwijg nu stil. 

Straks spreekt men hiervan tot in Rome toe. 

 

Onschuldig bracht gij Mij in het gericht, 

uw schoongewassen hand ten spijt, 

geen water, maar Mijn bloed bevrijdt. 

De waarheid breng Ik voor uw oog aan ’t licht. 

  



Woensdag 23 maart 2016  

 
Heer Jezus, Koning zonder troon   - Jan Mul 

 

Heer Jezus, Koning zonder troon, 

de mensen wilden niet geloven 

dat U het was die werd verwacht, 

zij hebben U bespot, veracht, 

Heer Jezus, Koning zonder troon, 

 

Heer Jezus, Koning zonder kroon, 

U die voor zondaars was gekomen, 

uw liefde was hun veel te groot 

en zij besloten tot uw dood, 

Heer Jezus, Koning zonder kroon, 

 

Heer Jezus, Gods beloofde Zoon, 

ook wij moeten het telkens leren 

dat U zó Koning wilde zijn, 

door spot, door lijden en door pijn, 

Heer Jezus, Gods beloofde Zoon, 

 

Heer Jezus, Davids grote Zoon, 

nog eenmaal zult U wederkomen, 

U komt ons heerlijk tegemoet, 

dat is de hoop die leven doet, 

Heer Jezus, Davids grote Zoon. 

 

  



Donderdag 24 maart 2016  

 
Bijna Pasen   - Jannie de Paauw 

 

Op die dag, 

die verschrikkelijke vrijdag, 

nam de wereld 

een hand vol spijkers, 

een balk en een hamer 

en verwijderde Hem, 

de Verlosser, 

van de aarde. 

 

‘Wij willen niet dat Deze koning over ons wordt!’ 

 

Hij hing aan het kruis 

in diepe duisternis. 

Weg van de hemel, 

weg van de aarde. 

 

‘Mijn God!’ 

Van God en mensen verlaten. 

 

Op die dag, 

die Goede Vrijdag, 

aanvaardde God 

het offer van Zijn Zoon. 

Zodat ik nooit meer 

van God verlaten zou zijn. 

 

Mijn God werd mijn Vader. 

  



Zaterdag 26 maart 2016  

 
Heer   - Johan Klein 

 

Heer: dat woord komt zo makkelijk uit mijn mond, 

deze vier letters zo vloeiend uit mijn pen. 

 

Maar het is een belijdenis: U bent de Meester, ik uw knecht –  

het eigendomsbewijs staat genageld in uw handen, 

gespietst in uw zij. 

 

Vandaag ben ik jong: ik ga en ik sta waar ik wil. 

Morgen komt er misschien een ander die mij de boeien omdoet 

en mij brengt waar ik niet heen wil. 

 

Heer, help mij dan om – weg uit mijn gemakkelijke stoel, 

mijn geriefelijk huis, 

zonder brood en boter – 

voor hun tribunalen te staan en te zeggen: 

Jezus is Heer, mijn Heer, 

en ik ken geen koning hoger dan de Gekruisigde. 

 

Heer, help mij U lief te hebben – 

hoe scherp hun nagels, hoe fel hun speerstoten – 

tot het einde. 

 

Ik zie uit naar de dag dat U zult zeggen: 

Vriend, kom hogerop! 

Je hebt het goede deel gekozen: Mij. 

 

Dan heb ik niets te zeggen dan dit ene: 

Heer, waar moest ik anders naar toe? 

U hebt woorden van eeuwig leven! 


