
Gedichten Stille Week 2015 
 

 

Maandag: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven 

 

 

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven   -   Nel Benschop 
 

Er is één weg, die uit de diepte leidt, 

één hand, die u kan trekken uit het slik 

van doffe wanhoop en van eenzaamheid: 

Die hand is Mijn hand en die Weg ben Ik. 

 
Er is één waarheid, die niet wreed verwondt, 

en die genade gelden laat vóór recht: 

Ik ben de Waarheid, die de Vader zond, 

Ik heb de leugen ’t zwijgen opgelegd. 

 

Er is één leven, glanzend als de zon, 

waarin ge leven kunt, verlost en blij: 
Ik ben het Leven, dat de dood verwon; 

en wie in Mij gelooft – hij leeft met Mij! 

 

 

Dinsdag: Ik ben het Licht van de wereld 

 
 

Boodschap   -   Jelly Verwaal 

 

Dit is de boodschap, die Hij zond  

van oor tot oor, van mond tot mond: 

Ik ben het Licht, en waar ik schijn 
zal er geen duisternis meer zijn. 

 

Ik ben het Leven, leef dóór Mij. 

Geen doodsangst meer, nee, je bent vrij. 

Ik overwon de macht der dood. 

Jouw schuld kreeg de genadestoot. 

 
Ik ben de Weg, Ik ga je vóór. 

Zet slechts je voetstap in mijn spoor. 

Zelfs langs het donkerste ravijn 

laat ik ook jou beveiligd zijn. 

 

Ik ben de Waarheid, maar mijn woord 
wordt door zovelen niet gehoord. 

En zoveel harten zijn nog dicht 

voor Mij, de Weg, het Leven, ’t Licht. 

 

Wil je mij helpen, jij, mijn kind? 

Daar, waar je lege harten vindt, 
breng daar, waar alles duister is 



mijn Licht, dat glans en luister is. 

 

Want waar het Licht is, doemt de Weg; 

de Weg, die ’t Leven heeft voorzegd. 

Het Leven, dat de Waarheid is, 
dat wonderbaarlijk klaarheid is. 

 

 

Woensdag: Ik ben de goede Herder 

 

 

De gevangenneming   -   Joke Verweerd 
 

…dan zie ik eensklaps fakkels nader komen 

en hoor ik niet het klett’ren van een zwaard? 

Ik druk mij in de schaduw van de bomen 

 

soldatenvoeten hoor ik stampen op het pad 
ze komen … en ze zullen zeker vinden 

o God, het voorgevoel heeft toch gelijk gehad! 

 

O God, die alle dingen ziet en weet 

wat gaan er voor verschrikkingen gebeuren! 

en uit mijn keel wringt zich benauwd een kreet … 
 

… dan zie ik in het schijnsel van de maan 

Zijn bleek gelaat, haast godd’lijk in zijn glanzen 

en rust en kalmte in Zijn rechtop staan … 

 

en in Zijn stem geen enkel spoor van beven 

als Hij hen zegt: “Ik ben het Wie gij zoekt 
neem Mij en laat die met Mij zijn in leven …” 

 

als Hij nog voor mij pleit vlucht ik al heen 

want grote woorden worden zelden daden … 

nóg zie ik Hem daar staan, kaarsrecht, alléén … 

 
 

Donderdag: Ik ben het Brood dat Leven geeft 

 

 

Het Brood des levens   -   Joke van Sliedregt 

 

Jezus Christus, ’t Brood des levens, 
uit de hemel neergedaald, 

Zoon van God en mensen tevens, 

heeft voor onze schuld betaald. 

Niets op aard’ kan vrede geven 

dan het kruis van Golgotha … 

Jezus’ sterven geeft óns leven, 
wat een wonder van genâ! 

 



“Leer mij leven van Uw kruisdood, 

leer mij drinken van Uw bloed. 

Wees voor mij geen steen van aanstoot, 

maar de bron die leven doet. 

Leer mij van Uw vlees te eten, 
doe mij, van mijzelf ontdaan, 

eigen wil en wet vergeten, 

zó de weg ten leven gaan.” 

 

 

Zaterdag: Ik ben de deur der schapen 

 
 

Jezus Hogepriester   -   Jelly Verwaal 

 

Geen bloed van bokken of van stieren, 

waardoor de mens vergeving vond. 

Hoe gróót is God, hoe goedertieren, 
dat Hij zijn Zoon naar d’ aarde zond! 

 

In ’t oude zien we reeds contouren 

van ’t nieuwe, eeuwige verbond: 

De weg, die Jezus moest volvoeren, 

waardoor de mens vergeving vond. 
 

Hij heeft voor ons de brug geslagen 

om tot een heilig God te gaan; 

met offerbloed de schuld gedragen 

en zó de weg tot God gebaand. 

 

Wij leven onder zijn genade. 
Gods huis heeft nu een open poort. 

Er is geen enkele blokkade 

voor toegang tot dit toevluchtsoord. 

 

Geen bloed van bokken of van stieren 

- dát offer is geschiedenis -. 
Voor ééuwig mogen wij nu vieren, 

dat Jezus Hogepriester is! 


