
STILLE WEEK 
 

Maandag 

 

Zo verloren als we zijn    Hans Bouma 

 

Wij weten het o God – 

uw Zoon  

 

zo teder, zo koesterend 

als Hij zal zijn,      

 

zo pijnlijk, 

zo hartverscheurend ook.    

 

Waar blijven wij 

ten overstaan van Hém:     

 

mens die de wet vervult, 

rechtvaardige bij uitstek, 

mens die liefde doet. 

 

Hij ontmaskert ons, 

smadelijk 

verdwijnen wij in het niet. 

 

Toch moet hij maar komen. 

Dit is ook geen leven. 

 

Zo verloren als we zijn 

zal Hij ons vinden. 

 

Hoe zalig 

zullen wij met Hem gered zijn. 

 



Dinsdag 

 
Jezus of Barabbas    Nel Benschop 
 

Elke dag weer moet ik kiezen: 

Jezus, ofwel Barabbas. 

’t Gaat om winnen of verliezen, 

om wat kómt of om wat wàs. 

Steeds weer moet ik antwoord geven 

op die vraag, zo klemmend groot: 

Wil je door de dood naar ’t leven, 

of door ’t leven naar de dood? 

En mijn hart kiest Jezus’ zijde, 

maar ’t wil niet naar Golgotha, 

want ik ben zo bang voor ’t lijden, 

daarom schreeuw ik and’ren na. 

God, Gij weet het, want Gij kent mij, 

ziet mij vóór Pilatus staan; 

daarom smeek ik U: vergeef mij, 

spreek mij vrij in Jezus’ naam! 



Woensdag 

 

Simon van Cyrene   Countee Cullen 

 

Hij sprak geen enkel woord tot mij 

en toch riep hij mijn naam. 

Hij gaf geen enkel teken mij 

en toch heb ik verstaan. 

 

Eerst zei ik: nee ik draag het kruis 

niet op mijn rug voor hem, 

hij zegt het om mijn zwarte huid, 

omdat ‘k een neger ben. 

 

Maar voor een droombeeld stierf hij daar, 

en was zo zacht gezind, 

zijn ogen waren diep en klaar, 

zoals men nergens vindt. 

 

’t Was Christus zelf die zo ik won, 

ik deed voor hem alleen, 

waartoe geen Rome dwingen kon 

met wond van zweep of steen. 

 

 



Donderdag 

 

En hij zeide: ‘Jezus, gedenk mijner wanneer Gij in Uw koninkrijk 

komt’  Nel Benschop 

 

Ik durf U niet vragen een plaats in Uw rijk, 

ik ben geen gezelschap voor eng’len en vromen, 

mijn ziel is zo zwart en ik leefde in het slijk. 

Maar ‘k bid U, als Gij in Uw rijk zijt gekomen, 

gedenk dan nog eens de gekruisigde boef 

die naast U, vlak naast U aan ’t kruis was geslagen. 

Gij weet het hoezeer ‘k Uw erbarmen behoef, 

daar ik deze folt’ring verdiend moet verdragen. 

Ik durf U niet vragen een plaats aan Uw dis, 

maar wil slechts een kruimel van ’t brood voor mij breken, 

‘k verdien niet het brood, dat voor kinderen is. 

Vergeef het mij, Heer, dat ik waagde te spreken, 

en denk aan mij, Jezus, daarginds in Uw rijk; 

het duister omvat mij; zo lang duurt dit sterven – 

 

‘Houd moed, want het léven is in uw bereik: 

Nog heden zult gij ’t Paradijs met Mij erven.’ 

 

 



Zaterdag 

 
Gisteren is het gebeurd     

Nel Goudzwaard-Dubois 

 

Gisteren is het gebeurd: 

Het beven van de aarde, 

het scheuren van de grond, 

de zonsverduistering; 

gisteren was de dag 

waarop de vreemdeling 

aan ’t kruis te bloeden hing. 

 

Wondere zendeling 

die zó zijn leven gaf! 

 

Want wie sterft zó zijn dood? 

Wie, die ontluisterd wordt, 

spreekt zulke woorden, groot 

van majesteit, tot God? 

 

Nu is Hij in het graf, 

en niemand die verwacht 

wat nog geschieden gaat 

of … is het soms de wacht? 

 

Gisteren is het gebeurd. 

’t Is sabbath, zaterdag. 

De vrouwen – leeggetreurd – 

komen morgen naar het graf. 

 

 


