
 

 

PAASZONDAG                                 9 april 

 
 

 
- Bijbellezing:  Matteus 28, vers 1-8 (NBV21) 
 
- Liedsuggesties:  
 

Gezang 219: 1, 2 en 5 (Zing ten hemel toe) 
Gezang 213: 1-6 (Lof zij God in de hoogste troon) 
Gezang 215 (Christus onze Heer verrees) 
Gezang 221: 1 en 2 (Wees gegroet) 
Opwekking 44 (Geprezen zij de Heer) 
Opwekking 213 (U zij de glorie) 
Opwekking 764: Zegekroon 
 
Juicht, Hij is verheerlijkt (Sela) 
U zij de glorie (Sela) 
Hij is Koning (sela) 
Glorie aan God (sela) 
 

                                 

                         



 

   

Weerklank 180: nu graf en steen getuigen 
 
 
- Gedicht: Pasen, een nieuw begin 
 
Pasen is: opnieuw beginnen.  
't Oude is voorbijgegaan!  
Elke dag aan waarde winnen,  
want de Heer is opgestaan! 
 
Pasen is: je handen heffen  
naar een open hemelpoort.  
Opstaan in een blij beseffen,  
dat de nieuwe morgen gloort. 
 
Pasen maakt van sterven: Leven.  
Hij, die zelf Zijn graf ontsloot,  
heeft de duisternis verdreven;  
overwon de macht der dood. 
 

Pasen is: nog even wachten 
op een blij ontmoetingsfeest; 
al Gods kinderen eendrachtig 
rond Vader, Zoon en Heil'ge Geest. 
 
Pasen dat is: openspringen  
als een rijpe korrel graan.  
Pasen dat is: juichend zingen  
dat de Heer is opgestaan! 
 
Jelly Verwaal 
 
 
 

 
 

 

 

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de kerkdiensten 
 
1e Paasdag     ….kerk,            09.30 uur ds……………………………  
                                                  17.00 uur ds. ……………………….… 
 
2e Paasdag 
 

WIJ WENSEN U EN JOU GEZEGENDE PAASDAGEN 


