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-  Bijbellezing:  Matteüs 12, vers 1-14 en 22-28 (NBV21) 

 
- liedsuggesties:  
Psalm 27:1,3   – verzet je niet, zoals een paard dat doet (NPB) 
Psalm 56: 1,2  -  Mijn God, de vijand drijft me in het nauw. (NPB)
Psalm 71: 1,2 -  Ik schuil bij U met al mijn zorgen. (NPB) 
 
Liedboek 473: Neem mijn leven, laat het Heer 
 
- Luisterlied: Sela  Hard geslagen, vastgenageld 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I  

  

                                      
                     

https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I


 

   

- Gedicht: Jezus en de farizeeërs 
 
De farizeeërs kwamen bij Jezus staan,  
om met Hem in gesprek te gaan, 
je kon geen rechtvaardige wezen,  
als je zoals Jezus ging leven,  
Hij zocht contact met zondaren, 
en at zelfs ook nog met tollenaren. 
 
Dan vertelt Jezus een gelijkenis,  
van een schaapje dat verdwaald is, 
de andere schapen laat Hij in de stal,  
Hij roept het schaap en zoekt overal, 
totdat Hij het schaap gevonden heeft,  
en samen vieren ze daarna feest. 
 
De farizeeërs waren rechtvaardig en goed, 
ze wisten precies wat wel en niet moest, 
en keken op andere mensen neer, 
ze waren slecht en zondigden steeds weer, 
zij wisten het juiste voorbeeld te geven,  
en waren een voorbeeld voor ieders leven. 
 
Laten wij niet zoals de farizeeërs leven,  
dat we ook een herder mogen wezen,  
de reddingsboei daalde voor jou neer,  
vertel aan een ieder van de Heer,  
de reddingsboei is voor iedereen,  
die op Jezus de Verlosser ziet alleen 
                                                                        Janneke Troost 

 
 
 
Doven van de derde kaars 

 
-  We verlaten in stilte de kerkzaal     - 


