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-  Bijbellezing: Matteus 4, vers 1-11 (NBV21) 
 
- liedsuggesties:  

psalm 26: vers 2, 6,7,8,11 
liedboek 2013: 539 (Jezus, diep in de woestijn) 
liedboek 473: 1,2,5 - Neem mijn leven, laat het Heer 
Op Toonhoogte 150: Heer, U bent mijn leven 

 

- Luisterlied:  
https://www.dehenkieshow.nl/idee/veertig-dagen-in-de-
woestijn-lied-van-simon-en-zo 
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- Gedicht 1: De verzoeking in de woestijn     

 

En Jezus werd geleid naar de woestijn. 
Om daar,  in alle rust met God te spreken. 
En zo, in dit ultieme samenzijn, 
verstreek de tijd … de dagen werden weken! 
 
Maar  waar een mens oprecht zoekt naar Gods wil, 
met vasten, verootmoediging, gebeden, 
daar zit de tegenstander ook niet stil, 
om er zijn duist’re plannetjes te smeden. 
 
Na veertig dagen, ’t leek een eeuwigheid, 
kwam weer de drang bij Jezus om te eten. 
Wat eigenlijk, na zulk een lange tijd, 
wel zonder meer, een wonder toch mag heten. 
 
En Satan appelleert aan dit gevoel: 
“Ach, ga toch van die stenen broden maken.” 
God dank, zijn woorden misten hier hun doel. 
Niet één er van wist onze Heer te raken. 
 
 
 
 

 
Dus bleef de vijand onvermoeid in touw. 
Beloofde Hem ook schatten, koninkrijken, 
als Hij hem, Satan slechts aanbidden zou. 
Maar Jezus wist ook nu weer van geen wijken. 
 
“Indien Gij zijt Gods Zoon,” ging Satan voort, 
“Spring van de tempel, durf het toch te wagen! 
Want staat er niet geschreven in Gods Woord, 
dat eng’len U op handen zullen dragen?” 
 
Maar Jezus, Hij bezweek niet voor die list. 
werd niet in ’t minst erdoor in ’t nauw gedreven. 
Elk argument als ’t ware wéggewist 
met deze woorden: “Zie, er staat geschreven …” 
 
En op het laatst liet Satan Hem toen gaan. 
Zweeg eindelijk die zoetgevooisde stem. 
Want Jezus had de proef glánsrijk doorstaan. 

En eng’len kwamen en zij dienden Hem … 

                       © Maria Riksten-Brouwer 

 

Gedicht 2:  Twijfel  
Alle dagen in mijn leven,  

kom ik de satan tegen,  

hij praat op mij in: 

“Wat heeft jouw leven voor zin. 

 

Ik kan je zoveel moois geven, 

dan ga je pas echt leven,  

bij mij heb je echt vrijheid,  

die ben je bij God nu kwijt. 

 

Geniet nu toch van het leven,  

want dat duurt maar even,  

kom en doe mee met mij,  

en je bent altijd vrolijk en blij”. 

 

Dan bid ik: “Jezus wees mij nabij,  

en wijk toch niet van mijn zij, 

leer mij zo Uw wegen gaan,  

en voor mij de duivel verslaan. 

 

Jezus, help mij ik kan het niet alleen,  

help mij er steeds weer doorheen”. 

De Heere keek mij vol liefde aan, 

en zei: ”Ik zal altijd met je meegaan”. 

 

Janneke Troost 
                                                                                     
www. gedichtensite.nl 
 
 
 

- Doven van de tweede kaars 
- We verlaten in stilte de kerkzaal     -  


