
 

MAANDAG                                        3 april 
                                                   

 

 
 

-  Bijbellezing:  Matteus 2, vers 1-18 (NBV21) 
 

- liedsuggesties:  
 
liedboek 2013:  
482: Er is uit 's werelds duistere wolken 
480: Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis 
566 (a) Midden in de dood 
 
 
 

- Luisterlied:  
     Sela: Maria had je door  

https://www.youtube.com/watch?v=3Co2ZSZuX8c  
   

                              
                    

https://www.youtube.com/watch?v=3Co2ZSZuX8c


 

   

 
- Gedicht: Gedachten aan Bethlehems stal 
 

De nacht was stil, de herders waakten 
een ster stond helder aan de lucht 
Engelen zongen, mens en dier ontwaakten 
de wereld slaakte een verlichte zucht 
De Heiland was hen nu geboren 
daar in die kleine Bethlehems stal 
Engelenbazuinen lieten het horen 
dat Hij eens Israëls Koning wezen zal. 
 
Reeds toen duurde de vrede slechts even 
Herodus vreesde voor Zijn macht 
hij ontbrandde in een vruchtloos streven 
heeft de kinderen in Bethlehem omgebracht 
Hij wilde toen reeds Jezus doden 
was slechts op eigen eer en roem gericht 
duldde geen andere koning der Joden 
maar ontving toen van de wijzen dat bericht. 
 
 
 
 

 
Al heel snel was die stille nacht vergeten 
Die nacht daar in Efraïms stille veld 
Niemand wilde meer van het wonder weten 
Door de engelenkoren toen verteld 
Jezus werd verguisd, gehoond, gepest 
al stond men door Zijn wonderen versteld 
werd Hij weer door de farizeeën getest. 
 
Jezus bracht niet wat men toen verwachtte 
Hij was niet de aardse koning in Israël 
En al speelde men toen met die gedachte 
Hij weigerde en waarom?  
Dat weten wij nu wel 
Maar de mensen waren toen “des duivels” 
want Koning Jezus deed niet hun wil 
hun verontwaardigde reacties waren hels 
doodden Hem aan ’t kruis, nu is deze zaterdag 
zo stil. 
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.   
- Doven van de eerste kaars 
 
- We verlaten in stilte de kerkzaal      
 


