
Maandag 

 

Uitnodiging  

uit: Nel Goudzwaard-Dubois, Carillon 
 

Leg je handen maar op tafel, 

open naar boven. 

Leg je ziel erin 

en zeg tegen God: 

“Hier ben ik, Heer. 

Het heeft wel lang geduurd 

want, ’t viel niet mee 

om alles los te laten: 

m’n zekerheid en twijfel, 

m’n nood en bezit, 

ja alles. 
 

Ziet U mijn handen, Heer, 

zó leeg? 

Zó leeg kom ik tot U. 

mijn hart is klaar 

om U te ontvangen. 

 

Kom binnen, alstublieft. 

Ik verlang naar U. 

Neem mij als een woning in bezit. 

Vul mij met uw tegenwoordigheid. 

Maak mijn leven 

tot iets moois, 
zo mooi als dat 

van uw Zoon Jezus 

van wie 

ik grenzeloos veel 

wil gaan houden”. 



Dinsdag 

 

In alles 

Uit: Hans Bouma, Op adem komen 
 

Jezus, 

niets houdt hij voor zichzelf. 

 

Wat hij heeft met U o God, 

die wereld van vertrouwelijkheid – 

wat een zoon heeft met zijn vader, 

 

hoe royaal 

betrekt hij ons erbij. 

 

In alles laat hij ons delen, 
in wat hij gelooft, wat hij hoopt, 

in wat hij liefheeft. 

 

In zijn keuze voor het leven, 

in zijn grenzeloze verlangen 

naar het Koninkrijk. 

 

In alles. 

Ook in zijn lijden, zijn sterven, 

zijn dood. 

 

Ook in zijn opstanding. 

 
Brood is hij voor ons, 

brood en wijn. 

 

Mens van vlees en bloed, 

mens met een hart.   (vervolg: zie volgend blad) 



 

O God, 

zo doet alleen een vriend, 

een zeer goede vriend. 



Woensdag 

 

EEnn  jjiijj??  

UUiitt::  NNeell  BBeennsscchhoopp  ––  EEeenn  bboooomm  iinn  ddee  wwiinndd  
  

Als Jezus je eens vroeg, met Hem te waken, 

zou jij dan sterker dan Zijn jong’ren zijn? 

Of liet je Hem alleen in angst en pijn? 

Zou ‘t lijden jou tot een verrader maken?  

 

Als Jezus je eens vroeg, Hem te belijden 

wanneer je niets dan haat en afkeer ziet? 

Zou je dan zeggen: “Nee, ik ken Hem niet!” 
Om zo je zelf uit moeite te bevrijden?  

 

Als Jezus je eens vroeg, Zijn kruis te dragen, 

zoals eens Simon van Cyrene deed? 

Zou jij dan willen delen in Zijn leed? 

Of zou je je verzetten, vloeken, klagen? 
 

Als Jezus je eens vroeg: “Geef Mij wat water”, 

wanneer jij tussen de soldaten stond, 

zou je dan edik reiken naar Zijn mond, 
omdat je vreest voor spottend lachen, later? 
 

Als Jezus vroeg, je hart aan Hem te geven, 

zou je dan zeggen: “Heer, Gij weet toch, dat 

ik ondanks alles U heb liefgehad? 

Ik weet niet, hoe ik zonder U moet leven!” 

 



Donderdag 

 

Heb je Mij lief? 

Uit: Jelly Verwaal, Open vensters 
 

Heb je Mij lief 

vraagt Hij 

en ik, 

o Heer, 

verloochende U 

duizend keer. 

 

Heb je Mij lief, 

daar klinkt 

opnieuw 

die stem 
en ‘k weiger weer 

de weg met Hem. 

 

Heb je Mij lief 

tot drie 

maal toe 

en ik, 

ik ben 

het vechten moe 

ik denk alleen maar: 

Golgotha… 

en geef dan 

fluist’rend antwoord: 
Ja.



Zaterdag 

 

En begraven is 

Uit: Mies Vreugdenhil, Ik geloof 
 

Het nieuwe graf, was door Jozef geschonken. 

Ze hadden er hun Heere in gelegd, 

terwijl in hun oren de hamers nog klonken, 

waarmee Hij aan het kruis was gehecht. 

 

Zijn bloedende wonden werden verbonden, 

met fijn linnen; ze gingen weer heen 

van de spelonk waar de wachters nu stonden. 

Voor het graf lag een reusachtige steen. 

 

Maar, in die plaats waar Hij was geborgen, 
heiligde Hij het graf en de dood. 

Hij zou door Zijn sterven ervoor zorgen, 

dat zich een nieuwe wereld ontsloot. 

 

Hij was het zaad, en Hij werd begraven, 

om uit Zijn dood, leven te doen ontstaan. 

Hij heeft de straf en de schuld gedragen. 

Hij was de eerste van het kiemende graan. 


